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Kerst 2025 en Nieuw Jaarsboodschap 2026 
 

In een wereld die schudt op zijn grondvesten, waar conflicten toenemen, waar vluchtelingen zwerven 
zonder zekerheid, waar macht belangrijker lijkt dan menselijkheid — klinkt opnieuw het oude, zachte 
en toch onweerstaanbare woord van Kerst:  

Immanuel, God met ons. (Jesaja 7: 14; Matius 1: 20-25) 
 
Kerst is niet het ontvluchten van de werkelijkheid, maar juist het zien van Gods licht midden in die 
werkelijkheid. Niet boven de wereld, niet ver weg, maar in kwetsbaarheid, menselijkheid en 
nabijheid.Te midden van oorlogen, armoede, geweld, politieke spanningen en de roep om wraak 
verschijnt God niet met macht, maar met vrede. 
Niet met heerschappij, maar met hoop. 
Niet met wapens, maar met liefde die weigert op te geven. 
 
Vanuit die hoop ontvangen wij deze boodschap — en willen wij haar doorgeven. 
 

 Kerstboodschap 2025 

 
Hoe wordt Gods aanwezigheid zichtbaar? 
Niet door macht. 
Niet door wraak. 
Niet door wie de meeste wapens heeft. 
 
Maar door:  
– gerechtigheid 
– barmhartigheid 
– vergeving 
– zorg voor de schepping 
– hoop die niet opgeeft 
 
Immanuel maakt ons tot rentmeesters, geen heersers. 
Terwijl grootmachten strijden om hun eigen eer en naam, worden wij geroepen om anders te leven. 
 
Kijk naar de wereld om ons heen: 
Er gaat meer geld naar wapens dan naar vrede. 
Armoede groeit. 
Mensen verdwijnen zonder eerlijk proces. 
Conflicten dwingen miljoenen op de vlucht. 
De schepping kreunt onder uitputting. 
 
In die gebroken wereld klinkt Gods blijvende belofte: 

Immanuel – God met ons, door ons en voor ons. 
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Wij maken Immanuel zichtbaar wanneer wij kiezen voor recht in plaats van geweld, voor 
barmhartigheid in plaats van oordeel, voor zorg in plaats van uitbuiting. 
Wanneer wij mensen beschermen in plaats van veroordelen. 
Wanneer wij blijven hopen, zelfs in de nacht. 
 
 

Nieuwjaarswoord 2026 – Een jaar van zichtbaar licht 
 
Terwijl we de drempel van 2026 overstappen, geloven wij dat Immanuel met ons meegaat. 
Het nieuwe jaar brengt uitdagingen: onrecht, verdeeldheid, oorlog, vluchtelingen die zoeken naar 
veiligheid, een aarde die snakt naar herstel. 
 
Maar 2026 is óók een open ruimte waarin God ons uitnodigt om Zijn licht te laten schijnen. 
 
Laten wij kiezen voor: 
• woorden die vrede brengen 
• daden die recht herstellen 
• handen die dienen 
• ogen die het lijden zien 
• harten die niet verharden 
    

Kerst 2025 en Nieuwjaarszegen 2026 
 
Moge het licht van Christus ons leiden. 
Moge gerechtigheid ons kompas zijn. 
Moge barmhartigheid onze kracht zijn. 
Moge hoop ons elke dag opnieuw dragen. 
 
Het Synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku wenst u allen: 
 

Een gezegende Kerst 2025 en Voorspoedig Nieuwjaar 2026 — Immanuel, God met 

ons. 
 
Ketua      Sekretaris      

           
Pdt. O. Matulessy     Pdt. J.M. Pattikawa 
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Pesan Natal dan Pesan Tahun Baru 2025–2026 (Jesaja 7: 14,; Matius 1: 20-25) 
 

Pendahuluan – Natal di tengah dunia jang rapuh 
 
Di dunia jang terguntjang oleh konflik, ketidakadilan, arus pengungsi, dan perebutan kekuasaan, 
terdengar kembali kata lama jang lembut tetapi kuat dari Natal: Immanuel, Allah beserta kita. 

 
Natal bukanlah pelarian dari kenjataan, tetapi melihat terang Allah di dalam kenjataan itu sendiri. 
Tidak djauh di atas dunia, tidak berada di kedjauhan, tetapi dalam kelemahlembutan, kemanusiaan, 
dan kedekatan.  Di tengah perang, kemiskinan, kekerasan, dan ketegangan politik, Allah hadir bukan 
dengan kekuasaan, tetapi dengan damai. 
Bukan dengan dominasi, tetapi dengan harapan. 
Bukan dengan sendjata, tetapi dengan kasih jang tidak menjerah. 
 
Dari djandji inilah kita menerima — dan mewartakan — pesan Natal ini. 
 

Pesan Natal 2025 
 
Bagaimana kehadiran Allah mendjadi njata? 
Bukan melalui kekuasaan. 
Bukan melalui pembalasan. 
Bukan melalui siapa jang memiliki sendjata 
terbanjak. 
 
Melainkan melalui: 
– keadilan 
– belas kasihan 
– pengampunan 
– pemeliharaan tjiptaan 
– harapan jang tidak menjerah 
 
Immanuel mendjadikan kita pengelola, bukan penguasa. Ketika negara-negara besar mengedjar 
kehormatan dan kekuasaan, kita dipanggil untuk hidup berbeda. 
 
Lihat situasi dunia: 
Anggaran sendjata meningkat lebih tjepat daripada anggaran perdamaian. 
Kemiskinan makin luas. 
Orang-orang hilang tanpa proses hukum. 
Perang memaksa djutaan orang mengungsi. 
Bumi merintih menunggu pemulihan. 
 



 

Geredja Indjili Maluku 
Molukse Evangelische Kerk 

 
Oud Wulfseweg 1, 3992 LT  HOUTEN.                          E-mail:geredja_indjili_maluku@hetnet.nl  
Telefoon: 030-2515156 / 2541433 

          

 

 

 

 

 

KvK Utrecht: 30285307           IBAN: NL53 INGB 0000 4509 89 – Pnm. Molukse Ev. Kerk GIM, Houten

  

 

 
 
 
Di dunia seperti ini, Allah menjatakan djandji-Nja: 
Immanuel – Allah beserta kita, melalui kita dan bagi kita. 
Kita menampakkan Immanuel ketika kita memilih djalan keadilan, bukan kekerasan; belas kasihan, 
bukan penghakiman; perlindungan, bukan penghantjuran; harapan, bukan keputusasaan. 
 

Sambutan Tahun Baru 2026 – Tahun di mana terang mendjadi njata 
 
Saat kita memasuki tahun 2026, kita pertjaja bahwa Immanuel berdjalan bersama kita. 
Tahun baru membawa tantangannja sendiri: ketidakadilan, perpetjahan, perang, para pengungsi jang 
mentjari perlindungan, dan bumi jang merindukan pemulihan. 
 
Namun 2026 djuga merupakan ruang terbuka tempat Allah mengundang kita untuk menampakkan 
terang-Nja. 
 
Mari kita memilih: 
• kata-kata jang membawa damai 
• tindakan jang menegakkan keadilan 
• tangan jang melajani 
• mata jang melihat penderitaan 
• hati jang tetap lembut 
  

Berkat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 
 
Kiranja terang Kristus menuntun langkah kita. 
Kiranja keadilan mendjadi kompas hidup kita. 
Kiranja belas kasihan mendjadi kekuatan kita. 
Kiranja harapan menopang kita setiap hari. 
 
Bestir Synode Geredja Indjili Maluku menjampaikan suadara-saudari sekalian: 
 

Selamat merajakan Natal dan masuki Tahun Baru 2026 — Immanuel, Allah 

beserta kita. 
 
Ketua      Sekretaris 

      
 
Pdt. O, Matulessy     Pdt. J.M. Pattikawa 

 


